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Lieve mensen van de Hoeksteengemeente, 

 

 
Samen veilig bij God 
 
De foto hierboven heb ik genomen van de klink van de deur van de kerk in Drammen in Noorwegen waar  
ik de afgelopen zomer onderweg was naar een vriend. Wie de kerk inkomt heeft de slang vast. Maar vanuit 
de kerk, vanuit God zogezegd, komt de hulp je tegemoet: de slang is al bij de kop gegrepen voordat je 
binnenkomt. Een beeld om lang bij na te denken: God is er al voor onze problemen. God is ons genadig 
nabij, en het is aan ons om die genade met elkaar te delen. Daartoe zijn wij gemeente. Samen. 
 
Een kerk in beweging 
 
De gemeente zijn wij zelf. We mogen geloven in leiding van Gods Geest die ons in vlam zet. We hebben 
inmiddels een nieuwe dominee die nadenkt over de koers van De Hoeksteengemeente en daar vorm aan 
geeft. Ik zie en merk met plezier dat er vaart, beweging en enthousiasme de kerk in komt. Dat doen we 
samen. Vrijwilligers en dominee en kerkbezoeker. 
Het kinderwerk en de jongerenkerk JoKe laten zien dat de kerk relevant is, voor jongeren en ouderen. Met 
de kerkenraad zijn we niet alleen aan het besturen, maar ook aan het nadenken over ’samen jong’, niet als 
holle reclamekreet, maar om met jong en oud samen vitale kerk te zijn. Niet om het kerk zijn op zichzelf, 
maar om Hem die de kerk leidt.  
 
Samen dragen en bouwen 
 
Een gemeente kan alleen bestaan bij gemeenschapszin. Kerkelijke activiteiten, of het nu voor ouderen of 
voor jongeren is, het kost steeds geld. Ook de dominee heeft brood op de plank nodig, en op zijn minst een 
fiets om naar de Hoeksteen te komen. Dat gebouw lijdt aan de tijd en heeft onderhoud nodig. Nou ja, u 
begrijpt waar dit heengaat: 
 
Er zijn sterke schouders die flink bijdragen, en er zijn handen die minder tillen. Samen zijn we niettemin 
gemeente. Ik vind het mooi dat we niet van elkaar weten hoeveel ieder precies bijdraagt.   
Maar mag ik u vragen, in het kader van het samen-gemeente-zijn, om financieel bij te dragen aan  
De Hoeksteengemeente? Zodat we samen verder kunnen om de genade van God te delen en uit te delen.  
 
 
Alvast dank voor uw bijdrage! 
 
 
Tjeerd Grünbauer – voorzitter wijkkerkenraad 

 

 


